Sergent ANDRE JONET
Bataillon Moto, Chasseurs Ardennais
+ 25 mei 1940
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André Jonet werd geboren te Anthisnes (Luik) op 31 maart 1910. Vader Gaston was notaris te Hermalle-sous-Huy, moeder
Jeanne Mouton huisvrouw. Hij was milicien bij de klasse 1933 en diende bij het Régiment Chasseurs Ardennais. Op 16 oktober
1933 werd hij korporaal benoemd en zwaaide af met de graad van sergeant. Gemobiliseerd op 28 augustus 1939 werd hij
ingedeeld bij het 6de Regiment Ardeense Jagers.

Twee maand later, op 7 november, werd hij naar het pas opgerichte Bataillon Moto van het Versterkings — en Opleidingsdepot
van de Divisie Chasseurs Ardennais overgeplaatst.

De ongehuwde André sneuvelde op 25 mei 1940 toen zijn ploeg zich van op de Kezelberg, bij de PC van het bataljon aan de
‘statie’ van Moorsele terugtrok.

Hij kreeg zijn eerste rustplaats op de Britse WO | begraafplaats op de Kezelberg, maar werd nog in 1940 naar Ombret-Rawsa
(Luik) overgebracht. Hij staat op 24 juni 1940 ingeschreven onder overlijdensakte n°87.

Postuum werd hij onderscheiden met het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold Il met Palm, Oorlogskruis 1940 met Palm en
de Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945.

Recherches et texte: L. Vanoverbeke

Né a Anthisnes (Liege) le 31 mars 1910. Son pére Gaston était notaire a Hermalle-sous-Huy, sa mére Jeanne
Mouton tenait le ménage. Milicien de la classe 1933, il servit aux Chasseurs ardennais. Nommé caporal le 16
octobre 1933, il fut démobilisé au grade de sergent. A la mobilisation, le 28 aolt 1939, il passa au 6ChA. Le 7
novembre, il passa au tout nouveau Bn Motos en formation au DRI. Célibataire, André fut tué lors du repli de sa
section du Kezelberg, a la station de Moorsele, prés du PC du bataillon.

Il requt sa premiére sépulture au cimetiére britannique 1" Guerre du Kezelberg, mais fut ramené en 1940 encore
a Ombret-Warsa (Liege). Il est inscrit 2 Moorsele le 24 juin 1940 par I'acte de décés n°87.

Il fut décoré a titre posthume de la Croix de Chevalier de I'Ordre de Léopold Il avec palme, de la Croix de Guerre
1940 avec palme et de la médaille du souvenir 1940-45.



